
ik ben vrij en
willig genoeg
om mij dichtbij
te voelen
heel dichtbij te zijn

ik ben vrij en
willig genoeg
om stil naar je
te luisteren
ook als je zwijgt

ik ben vrij en
willig genoeg
om naast jouw bed
te wachten
tot het einde toe

ik ben vrij en
willig genoeg
in alle eenvoud
te zorgen voor
wat zielenrust 

uit liefde...

Boudewijn Betzema, Troostdichter
in opdracht van VPTZ
Landelijke Vrijwilligersdag 13.09.'22


